
Een kandidaat raadslid! 

Sinds vandaag weet ik het zeker, ik ga me kandideren als raadslid voor GroenLinks. Al sinds de 

landelijke verkiezingen in maart 2017 speel ik met het idee … maar ik durfde niet zo goed. 

Eindelijk heb ik de knoop doorgehakt, ik ga het doen! 

Reeds op de lagere school en later in het voortgezet onderwijs kreeg ik regelmatig te horen; “Jij moet 

in de politiek gaan”. Dit had alles te maken met het feit dat ik niet op mijn mondje was  gevallen. 

Als er in de klas werd gediscussieerd had ik het hoogste woord. Het feitelijke onderwerp was niet het 

belangrijkste als het maar ging over mensen of dieren die in de verdrukking  kwamen of over ander 

onrecht of leed. 

En ik liet het niet bij woorden alleen maar zette mij volledig in. Ik kwam in opstand tegen het dood 

knuppelen van zeehondjes,  In de novembermaand verkocht ik de meeste kinderpostzegels van de 

hele school  en  ik liep met plezier een extra  rondje met 10 liter water op mijn rug tijdens de 

sponsorloop waarvan  de opbrengst gebruikt zou worden om waterputten te slaan in de droge 

gebieden in Afrika . En… niet te vergeten de jaarlijkse schoenendoos-actie in december, dan vulde ik 

een schoenendoos met spulletjes ui t mijn eigen speelgoedkast voor een zielig kind in één van de 

ontwikkelingslanden. Een kind  dat zich moest vermaken  met de takjes van de bomen of de 

kiezelsteentjes die het vond. Bij het beeld van die zielige kindertjes sprongen de tranen in mijn ogen. 

Ik zou zo’n kind wel even gelukkig maken….. ik had immers genoeg speelgoed en op veel daarvan 

was ik toch al lang uitgekeken. 

In het voorgezet onderwijs veranderden wel de acties maar de intentie bleef hetzelfde …het leed van 

anderen verzachten. Ik liep warm voor serious request, ik verkocht  zelfgebakken oliebollen ten 

behoeve van een goed doel en ik werd lid van Vluchtelingenwerk Nederland. 

Denk nu niet dat de keus die ik heb gemaakt voor GroenLinks zo simpel was, welnee! 

In aanloop naar de landelijke verkiezingen heb ik diverse bijeenkomsten van politieke partijen 

bezocht, politieke programma’s op televisie gevolgd  en vele avonden de diverse partijprogramma’s 

minutieus doorgenomen en vergeleken. 

Een aantal partijen viel uiteraard al meteen buiten de boot gegeven hun vreemdelingenhaat, hun 

desinteresse in mensen die het minder goed hadden getroffen en het al te opzichtige eigenbelang 

wat er aan alle kanten afspatte. 

Na deze selectie bleef er nog genoeg te kiezen. De  PvdA, D66, Partij voor de Dieren,  de SP, 

GroenLinks en bij de gemeentelijke verkiezingen heb je dan ook nog te maken met de lokale partijen, 

ga er maar aanstaan.  

 Maar nu weet ik het zeker, ik wil me inzetten voor GroenLinks,….. waarom?  Omdat zij  zich sterk 

maken  voor een groene en een gezonde leefomgeving,  constant de aandacht vestigen op de 

eindigheid van onze natuurlijke grondstoffen en de wegwerp-maatschappij  waarin wij leven. Omdat 

zij de kloof tussen arm en rijk kleiner willen maken en respect tonen en vragen voor de mens, 

ongeacht hun religie hun herkomst, hun geaardheid ….. en voor het dier. 

En eerlijk is eerlijk en niet onbelangrijk,  de meeste GroenLinksers die ik ken zijn leuke en betrokken 

mensen.  

 Zo dat is dat, keuze gemaakt, en nu maar lekker slapen, eindelijk  een einde aan al mijn slapeloze 

nachten. Maar….. dat valt tegen. 

Opnieuw zie ik spoken, televisiebeelden komen terug.  Jesse Klaver doet het goed,  mooie man, 

intelligent en altijd goed in het debat, hij kiest de juiste argumenten en de juiste woorden. Alexander 



Pechtold?  Goed maar te glad en te liberaal, Marianne Thiemen , goeie appearance, goeie 

presentatie, een beetje eenzijdig maar…. overtuigend. 

 Maar, moet je nou eens zien in die debatten, niemand wordt gespaard, het gaat hard tegen hard, 

enige twijfel…. niks daarvan, je  wordt meteen afgestraft/ neer gemaaid. 

En eerlijk gezegd, vind ik dat de argumenten van de concurrerende partijen niet altijd alleen maar 

slecht zijn, in tegendeel er zit wat in!  Het zweet loopt over mijn rug, mijn god, waar ga ik aan 

beginnen, de moed zakt me in de schoenen. 

Ja, dit is nog eens andere koek dan de grootste bek hebben op school en op hoge toon debatteren in 

mijn  vriendenkring! 

Je moet met de billen bloot en… was het altijd maar zo zwart/wit , er is altijd nog een heel grijs 

gebied dat je moet overbruggen in de discussie met anderen, als je die anderen wil  overtuigen! 

Dit kan ik niet!!!!   Echt niet!!! 

Ik ga uit bed om even een slokje water te drinken en wat anders te doen zodat ik daarna misschien 

kan slapen. Ik drink een glas water en besluit nog even in de computer te kijken. 

En dan……. op de landelijke site van GroenLinks, een meet-up met Jesse Klaver, met Jesse zelf , 
“ daar kan ik al mijn vragen stellen”,  staat er en daar kan ik al die prominente 

GroenLinksers ontmoetten…..… en misschien wel aanraken. 

Er valt een last van mij af. Ik klap de computer dicht en ga terug in bed. 

Ik val onmiddellijk in slaap en…. ik droom van…. een glansrijke politieke carrière! 

 


